


Supporter 

Jaren geleden heeft het toenmalige CDA-kabinet onder leiding van JP de MP (of tóch van Jaap de 
Hoop Praatjes) Amerika politieke steun toegezegd voor de oorlog in Irak. De PvdA was tegen, want de 
oorlog was illegaal en, inherent aan een oorlog, er vielen veel doden. De PvdA wilde dus een 
parlementaire enquête en dat was voor hen een vereiste om in het volgende kabinet mee te regeren. 
JP de MP, die nog zo lekker op schoot had gezeten bij George W., wilde zo'n onderzoek níet. Toen 
Bos begreep dat hij in het nieuwe kabinet Sinterklaas kon spelen door een bedrag zo groot als de 
staatsschuld aan de criminele banken te kunnen geven, en zo voor de onwetenden dé held kon 
worden, trok hij de harde eis in en pleegde kiezersbedrog. Uiteindelijk kwam er een concessie: geen 
parlementaire enquête, maar een onafhankelijk onderzoek. 

Na een jaar onderzoek kwam de commissie Davids erachter dat JP de MP geen regie pakt, iets wat 
iedereen al tien jaar weet. De belangrijkste conclusie was dat Nederland géén militaire steun heeft 
geleverd. Wat militair Jan Blom daar destijds op het podium deed, zal wel voor altijd een raadsel 
blijven. Waarschijnlijk was het een acteur. 
Desondanks werd het land daarna een maand niet geregeerd omdat JP de MP met de twee vice-
premiers in het Torentje zaten om een gezamenlijk standpunt te bepalen, waar ze niet uitkwamen. 
Maar waarom? Nederland was slechts supporter van de oorlog. Door de politieke steun van 
Nederland is er geen dode meer of minder gevallen. Vergelijk het met een voetbalsupporter. Die 
hebben ook geen invloed op de uitslag. Tenzij er iemand een bom op het veld gooit. Maar dat is geen 
supporter, maar een hooligan. Onder supporters onderling kunnen wél doden vallen, zoals destijds in 
Beverwijk. Maar dat zijn ook geen supporters, maar idioten. 

En dat gebeurde in een tijd dat er iets veel belangrijkers gebeurde, namelijk de gigantische aardbeving 
in Haïti, die het toen al armste land ter wereld helemáál verwoeste. Ik heb drie keer gegeven: via de 
gemeente, de provincie en het Rijk. Ik wil dat mijn geld goed terecht komt, ten behoeve van de arme 
slachtoffers dus, maar ik heb er met de corrupte regering daar géén vertrouwen in. 
Politiek, bemoei je dáár eens mee in plaats van oude koeien uit de sloot te halen! Zorg dat het geld 
goed terecht komt! Randvoorwaarde is dat de corrupte regering daar weggaat. Bied ze het prachtige, 
nu onbewoonde, Paleis op de Dam aan. Bij komend voordeel is dat die zakkenvullers dan zélf ook 
eens een aardbeving meemaken: dat het Paleis door de bouw van de Noord/Zuid-lijn eens zal 
instorten, is immers al voorspeld! 



FEBRUARI

De Commissie De Wit is klaar met de 
verhoren over de financiële crisis....

Op de Spelen van Vancouver gaat heel veel 
mis, zoals met de ijsmachines, de 
bobsleebaan en de ploegenachtervolging... 

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak dat er in 
kleine café's weer mag worden gerookt...

…en Yolanthe verplicht Vader Abraham op tv 
een keuze te maken wie naar Eurosong moet.

...maar heel Nederland spreekt over de door 
coach Kemkers veroorzaakte verkeerde wissel 
van Sven Kramer op de tien kilometer.

...en het kabinet rolt ruziënd over straat en valt 
uiteindelijk op Uruzgan.



 

 
OKT 

 
Op een zompige achteraf-schaatsbaan zonder publiek moesten gevestigde topsporters het opnemen 
tegen B-rijders. De topsporters waren moe, want ze hadden al veel toernooien gereden. Bovendien 
hadden ze hier eigenlijk geen zin in. De B-rijders waren tot op het bot gemotiveerd, want ze stonden 
eindelijk eens in de belangstelling. En dus wonnen de B-rijders. 
Het gaat hier over het OKT. Dat is geen afkorting van oktober, maar van Olympisch Kwalificatie 
Toernooi. Dus de B-rijders mochten ook nog eens meedoen aan de Winterspelen in Vancouver, het 
allerbelangrijkste toernooi voor schaatsers. 
Op het OKT gebeurde het dat drievoudig Olympisch goud-winnares Marianne Timmer eraf werd 
gereden door Truusje Treur uit Schubbekutteveen. Door het OKT werd tweevoudig wereldkampioen 
sprint Erben Wennemars veroordeeld tot het geven van nerveus radiocommentaar bij een wedstrijd 
waar híj had moeten staan. En zag de gekende stayer Carl Verheijen op tv hoe ene Jan Blokhuizen 
(hoe is het nu met hem?) een zekere gouden medaille op de ploegenachtervolging verprutste. 
 
En de Spelen zélf? Een dode op de onveilige bobbaan, een bobber die niet naar beneden durfde, Bob 
die voor twee keer goud ging maar slechts brons kreeg, kapotte Zamboni's, slecht weer waardoor het 
skiën steeds moest worden uitgesteld, slechte optredens tijdens de openings- en sluitingsceremonie 
en ga zo maar door. De organisatie spreekt in zo'n geval van succesvolle Spelen. 
En dan was er nog de verkeerde wissel van Sven Kramer. Een menselijke fout van zijn coach Gerard 
Kemkers. Kan gebeuren. Maar héél Nederland sprak er over en het incident bepaalde twee welen 
lang het nieuws. Terwijl als er door een foute wissel van de Nederlandse Spoorwegen een wegwerker 
wordt doodgereden je dat pas terug vindt op de achteraf-pagina's. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, 
niemand heeft het meer over de foute wissel van Dick Advocaat tijdens het EK 2004 toen hij de 
bejaarde Bosvelt voor uitblinker Robben het veld instuurde. 
 
Tóch heeft Nederland het redelijk gedaan. WE hebben meer medailles dan Rusland. Dat is 500 keer 
groter dan Nederland, dus we hebben het meer dan 500 keer beter gedaan dan dit wintersportland. 
Maar het had nog veel beter gekund. Schaf dus de volgende keer dat suffe OKT af! Wijs de besten, 
die zich op allerlei toernooien al bewezen hebben, gewoon aan. Bij tennis is dit al eeuwen het geval. 
De besten van de wereldranglijst, die over alle toernooien gaat, mogen meedoen aan de grand slams. 
En wielrenners die aan de Tour de France mee willen doen, rijden als Tour Kwalificatie Toernooi ook 
niet twee rondjes om de kerk. En voor die prutsers op de ploegenachtervolging weet ik ook wel iets: er 
is vast nog wel een strafkamp ergens in Rusland. 

 
 

 



 

 

MAART 

De gemeenteraadsverkiezingen  staan in het 
teken van landelijke issues en in Rotterdam 
vinden hertellingen plaats... 

Het dieptepunt van de landelijke campagne tot 
nu toe is de Gerda, de glossy over Landbouw-
minister Verburg... 

 
Het seksueel misbruik in de R.K.-kerk komt 
nu, naar eeuwen, pas naar boven... 

…en de daarop volgende landelijke campagne, 
eist haar eerste slachtoffers, zoals Kant, Bos 
en Eurlings. 

...waardoor er veel te weinig aandacht is voor 
het overlijden van Hans van Mierlo, 
revolutionair politicus en kleurrijk mens. 

...en Griekenland is bijna failliet en moet 
aankloppen bij het IMF. 



Sexamen 

'Ich habe es nicht gewüsst.' Deze uitspraak werd gebruikt door betrokkenen bij de Holocaust tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Deze beladen uitspraak staat sindsdien voor iets wat iedereen allang weet. 
En dus gebruikte de schijnheilige ex-bisschop Simonis deze uitspraak bij Pauw & Witteman, nu over 
het seksueel misbruik door dienaren van God van de Rooms-Katholieke Kerk. Absoluut geen nieuws, 
want sinds de invoering van het celibaat is dit overal ter wereld aan de orde van de dag. Logisch, want 
ook dienaren van God zijn mannen die hun zaad kwijt moeten. Ze mogen op geen enkele manier 
seks, dus doen ze het stiekem en, helaas, bij voorkeur met kinderen. Want die zijn niet aan het 
celibaat gebonden. Dat het tóch nieuws werd, kwam door een overijverige journalist, die een scoop 
nodig had. Dat hij die kreeg, was, omdat er op dat moment weinig nieuws was. 

Dat je homo's van flatgebouwen mag gooien en dat je door dezelfde soort gebouwen, zover ze maar 
in New York staan, met een vliegtuig mag vliegen, is een verkeerde interpretatie van de Koran door 
moslimterroristen. Het celibaat is, mijns inziens, ook het gevolg van een verkeerde interpretatie, maar 
dan van de Bijbel. Misschien is die verkeerde interpretatie wel te verklaren: er komt verdomd weinig 
seks in de Bijbel voor. Zo stonden opeens, zonder een enkele ejaculatie voorafgaand, Adam en Eva in 
de Hof van Eden. En de Heilige Maria werd bezwangerd, zonder dat er ook maar een harde plasser, 
zelfs niet van haar echtgenoot Jozef, aan te pas kwam. Dienaren van God moeten dan ook maar geen 
seks, moeten ze hebben gedacht. 

Dat misbruik moet weg! Mijn eerste gedachte om het op te lossen was de toekomstige dienaren van 
God een sexamen af te laten leggen. Dat bestaat uit de kandidaat in het voormalige Big Brother-huis 
24 uur naakt op te sluiten met twaalf (net zoveel als er apostelen waren) bloedmooie hoeren. Direct 
als hij een harde plasser krijgt, wordt omgeroepen dat hij het pand moet verlaten. Hij is dan gezakt. 
Maar ik denk dat alleen de vorige Paus de proef zou halen. Logisch, want ik denk nog steeds dat we 
door zijn motoriek en zijn spraak te maken hadden met een tamelijk goed gemaakte robot. Maar 
verder zou iedereen zakken: het zijn mannen die hun zaad kwijt moeten. 
Dus afschaffen dat celibaat! En omdat de dienaren van God tóch aan hun gerief moeten komen: richt 
naast ieder klooster een hoerenkast in. In deze tijden van recessie is dat ook nog eens goed voor de 
werkgelegenheid! 




